
GGeloven in 
Jezus Christus



ZIn Jezus krijgt God een menselijk gezicht. ‘Immanuel’ wordt Hij 
genoemd: ‘God met ons’. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. 
Daar begint zijn bijzondere levensverhaal.

Jezus groeit op in de joodse traditie, we lezen er over in het evangelie,  
maar Hij begint een nieuwe weg. Een weg die te maken heeft met zijn  
unieke relatie met God, zijn Vader. God is niet ver weg en afstandelijk,  
maar dichtbij.

God is een liefdevolle Vader, zorgzaam en nabij. ‘Abba’ noemt Jezus Hem, 

vrij vertaald: ‘Vadertje’. In Jezus Christus, wordt de onzichtbare God 
zichtbaar. Hij is een venster naar God. In Jezus Christus strekt God zijn 
hand naar ons uit.

Hoe leer je Jezus Christus kennen? Er zijn vele wegen die naar Hem leiden. 
Je kunt de verhalen van het evangelie lezen, met mensen spreken die 
getuigen van hun geloof, Jezus ontmoeten in gebed en in de sacramenten.J Al 2000 jaar richten miljoenen gelovigen 

zich op de persoon en boodschap van 
Jezus, die het begin is van het christen-

dom. Voor velen een bijzonder mens. Maar ook 
een door God gezondene, Zoon van God.

Jezus Christus

Zoon van God



De liefde van God

Degenen die zich in hun macht bedreigd voelden door Jezus, smeedden een 
complot om Hem te doden. Jezus wist dat zijn lot bezegeld was en liet een 
teken na aan zijn leerlingen: telkens als je in mijn naam maaltijd viert,  
geef Ik mijzelf in liefde aan jullie. Brood en wijn, Mijn lichaam en bloed.
Drie dagen na zijn dood is zijn graf leeg en verschijnt Hij aan Maria Magdalena 
en aan zijn vrienden. De evangelisten schrijven dat Hij, aan wie zij zich zo 
nabij voelen, leeft en hen nog steeds liefdevol nabij is. De liefde van God 

houdt niet op bij de grens van de dood. In het sacrament van de eucharistie 
is Christus telkens opnieuw aanwezig in brood en wijn. God is mensen nabij 
als voedsel op hun levensweg, door alle pijn en verdriet heen.

De Kerk

Het geloof in Jezus Christus wordt levend gehouden in de Kerk door de 
werking van de heilige Geest. Jezus raakt ook vandaag de dag de harten van 
mensen. Nog steeds getuigen christenen van hun geloof dat God liefde is,  
en het leven een godsgeschenk. Dat er meer van waarde is dan louter geld  
en goed. Dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is.

DNieuw leven

Vanaf het begin genas Jezus zieken, de kreupelen en lammen. Dat was  
het concrete teken van het nieuwe leven dat Hij de mensen kwam brengen. 
Hij verkondigde, aangespoord door de liefde van God, een toekomst van 
vrede: doorbreek de spiraal van het geweld, geen oog om oog of tand om 
tand, ga voor gerechtigheid en barmhartigheid!
Het goede nieuws dat Hij brengt is voor alle mensen zonder onderscheid,  
van hoog tot laag, van arm tot rijk, man en vrouw, vrome en zondaar.
Steeds laat Jezus zijn persoonlijke en bijzondere band met de Vader zien,  
die de zonden vergeeft en nieuw leven mogelijk maakt. God schept nieuwe 
kansen voor mensen die vastlopen in hun levensbestemming.

Het Koninkrijk van God

Jezus verkondigt het Koninkrijk van God. Zijn boodschap is dat God liefde 
is die de duisternis van de dood overwint. In zijn leven laat Hij dat zien.  

“Sta op,” zegt Hij tegen de lamme, “Kijk en zie,” is het voor de blinde, 
“Hoor, een nieuwe toekomst,” vertelt Hij de dove.
De mensen in zijn tijd zeiden toen: “Hij is de Messias.” En de joden geloven: 
als de Messias komt, dan is het Koninkrijk Gods op aarde, dan is er vrede  
en recht voor iedereen. Dan is de schepping, zoals God die heeft bedoeld.
De mensen die in Hem geloofden traden in zijn voetstappen. Jezus navolgen 
is nog steeds: meewerken aan een wereld van gerechtigheid en vrede. DH
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K“Wij proberen het geloof in Jezus te wekken in de 
harten van mensen. Maar het is aan ieder zelf 
om het te kunnen en willen zien en ja te zeggen 
op zijn roepstem. Zelfs met alle wonderen die 
Jezus kon doen, geloofden nog niet alle mensen 
in Hem. Wij hebben die wonderen niet tot onze 
beschikking en moeten het doen met wat we in 
kunnen brengen aan liefde met hulp van de 
kracht van de heilige Geest.” 
(Bisschop J. van den Hende)
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In de ogen van de Kerk is Jezus Christus de ware mens in wie de 
Onzichtbare zichtbaar wordt. Hij is de ware mens die het geweten 
dat de mens doet keren van zelfzucht naar dienstbaarheid, vervuld 
heeft. Hij bracht bevrijding niet door vijanden te doden, maar 
door de last op zich te nemen van hen die door  
eigen schuld in het ongerede waren geraakt.
(Bisschop H. Ernst)

Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder 
lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting 
schenken. Neemt mijn juk op uw schouders
en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig
en nederig van hart; en gij zult rust vinden 
voor uw zielen, want mijn juk is zacht
En mijn last is licht.
(Matteüs 11, 28-30)
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WWat heeft Jezus gebracht? 

Wat heeft Jezus dan eigenlijk gebracht, als dat niet de wereldvrede is, 
niet welvaart voor allen, niet een betere wereld? Wat heeft hij 
gebracht? Het antwoord is heel simpel: God. (…) Hij heeft de 

God gebracht van wie het gelaat zich langzaam openbaarde, vanaf Abraham via 
Mozes en de Profeten (…). Hij heeft God gebracht: nu kennen we zijn gelaat, 
nu kunnen wij Hem aanroepen. Nu kennen wij de weg die wij als mensen in 
deze wereld moeten inslaan. Jezus heeft God gebracht en daarmee de waarheid 
over onze herkomst en toekomst; het geloof, de hoop, de liefde. Alleen door  
de hardheid van ons hart denken we dat dat maar schamel is. Inderdaad, Gods 
macht is een zachte kracht in deze wereld, maar het is de ware, blijvende macht.
(Jezus van Nazareth, Joseph Ratzinger Benedictus XVI, p. 61-63)
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