Het bidden van de noveen

Dag 4 - Maria, Moeder van Jezus

Kruisteken
In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Gebed tot Maria

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de
vrowwen en gezegend is Jezus de vrucht van ww schoot. Heilige Maria, moeder van God,
bidr voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood, Amen.

Lezen van de tekst van de dag
Overweging in stilte

Afsluiten met een gebed om de komst van de heilige Geest

Kom, heilige Geest, vervul de harten van ww gelovigen
en ontsteek in hen het viur van uw liefde.

Zend wuw Geest uit en alles zal worden herschapen:

en Gij zult het aanschijn van de aarde vernienwen.

God, Gij hebt de harten van de gelovigen

door de verlichting van de heilige Geest onderwezen;

geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zifn vertroosting verheugen.

Door Christus onze Heer. Amen.

« De pelgrimsweg van her geloof

Kruisteken
Weesgegroet
Tekst van de dag;:

De evangelist Lucas schildert ons de geboorte van het kind Jezus,
buiten Betlehem, waar geen plaats was in de herberg. Engelen en herders
beklemtonen dat Jezus de Redder is. “Maria bewaarde al deze woorden

in haar hart en overwoog ze bij zichzelf” (Lc. 2, 19).

Overweging in stilte

Gebed om de komst van de heilige Geest
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