
 
Mogelijkheden om maandelijkse Caritascollectes aan te bevelen 
Bisdom van Breda 

 

Caritascollecte – januari (Openbaring des Heren) 

 
In deze  viering aan het begin van het nieuwe jaar houden we de maandelijkse Caritascollecte. De 
wijzen uit het Oosten kwamen met grootse gaven voor een onbekend Kind. Van ons wordt 
gevraagd ook zo’n gebaar te stellen: een royale gave voor wie ons niet bekend zijn, maar wel 
afhankelijk voor hulp wat anderen (dus wij zelf) beschikbaar stellen. Van harte willen we de 
Caritascollecte aanbevelen. 
 

Caritascollecte – februari 

 
Zo aanstonds houden we ook onze caritascollecte. Het jaar is nog jong en we merken dat het 
buiten ook nog veel kaal is. Helaas zijn er in onze samenleving een niet te gering aantal mensen, 
die met zeer weinig tevreden moeten zijn. Zij leven onder het bestaansminimum, omdat ze veel 
tegenslag hebben, vreemdeling zijn, overal buiten het werkproces vallen of wat dan ook. Ze zijn 
niet alleen aangewezen op reguliere ondersteuning, maar af en toe een moet er een stille bijdrage 
zijn omdat zij geen spaargeld bezitten en een appeltje voor de dorst voor hen niet bestaat. 
Vanuit de Caritas kunnen we deze mensen tegemoet komen. 
 

Caritascollecte – maart 

 
Het is (bijna) Veertigdagentijd. Onze aandacht wordt dan gevraagd voor de grote noden in onze 
wereld. Maar we mogen daarmee niet voorbijgaan aan kleiner leed bij mensen in onze eigen 
omgeving. Leed dat voor hen evenzeer schrijnend kan zijn. 
De Caritas in onze parochie wil daarbij bijzonder attent zijn. Maar zij kan alleen in nood helpen 
als zij daartoe door ons in staat wordt gesteld. Daarvoor houden wij in deze viering de 
Caritascollecte. 
 

Caritascollecte – april (voor of na het feest van Pasen) 

 
Met het feest Pasen in het vooruitzicht/zojuist achter de rug krijgt de opstanding uit het lijden 
grote aandacht. Maar al het lijden in deze wereld is nog niet voorbij; ook niet in de kleine kring 
van gezinnen of eigen omgeving. Huiselijke omstandigheden en/of persoonlijk leed kunnen ertoe 
leiden dat mensen mede afhankelijk zijn geworden van een extra financieel steuntje of helpende 
hand. Caritas wil die reikend hand bieden, mits wij hen daartoe in staat stellen.  
Daarom houden we in deze viering de Caritascollecte. 
 

Caritascollecte - mei 

 
We houden in deze viering de Caritascollecte. In de meimaand staat de persoon van Maria heel 
centraal. Haar dienstbaarheid is zo kenmerkend dat deze aan ons ten voorbeeld wordt gehouden. 
Als Kerk willen we dienstbaar zijn vooral aan diegenen, die het minst van anderen te verwachten 
hebben, maar die het alleen ook niet altijd redden. 
De Caritas wil die zorg dragen, mits wij hen daartoe middels de collecte financieel in staat stellen. 



 

Caritascollecte – juni (Zondag met speciale aandacht voor Diaconie) 

 
De Caritascollecte is in dit weekend met speciale aandacht voor de Diaconie in ons bisdom 
bestemd voor het ondersteuningswerk van medewerkers van het bisdom  ten dienste van de 
diaconale werkgroepen in onze gemeenschap en ook ten dienste van de Caritasbesturen.  
De leiding van ons bisdom beveelt deze collecte ten zeerste aan. 
 

Caritascollecte - juli 

 
In de maand juli worden we bijna allemaal geconfronteerd met vakantieverhalen. We hebben ze 
zelf of we horen ze van anderen. 
Maar niet iedereen kan die verhalen vertellen. Er zijn mensen die zich een vakantie-uitgave niet 
kunnen permitteren, omdat er nood gelenigd moet worden. Heel vaak dat is anoniem voor de 
omgeving.  
Caritas heeft mogelijkheden om juiste deze mensen het gevoel te geven, dat er toch iets extra’s 
kan – geen vakantiehulp, maar wel een extra ondersteuning.  
Caritas kan dat doen, mits wij hen dat mogelijk maken met onze bijdrage. 
 

Caritascollecte - augustus 

 
Overal in Nederland staan de scholen nog leeg en blijven de deuren nog gesloten. Voor velen is 
dat een heerlijk vrij gevoel. Niet iedereen kan dat gevoel opbrengen, omdat men zich geen extra 
uitgaven kan veroorloven. Sommige mensen zijn afhankelijk van bv. uitkeringen of van de 
voedselbank of meevallertjes van anderen. 
Caritas kan een extra steun betekenen, indien wij hen daartoe met onze financiële bijdrage in staat 
stellen. Het antwoord is aan ons in de Caritascollecte, die aanstonds gehouden wordt. 
 

Caritascollecte - september 

 
In deze viering in het (eerste) weekend van september houden we de maandelijkse Caritascollecte, 
waaraan iedere parochie een eigen bestemming kan geven. De opbrengst van Caritas-collecten is 
bedoeld ter ondersteuning van diaconale projecten en hulp aan de naasten, die anders verstoken 
blijven van de noodzakelijke hulp.  
Op deze wijze willen we als parochie een teken geven dat we onze zorg willen delen met onze 
medemensen in de directe omgeving of verder weg. Ook en juist voor deze mensen geldt 
evenzeer na de vakantieperiode: “Een goed begin is het halve werk”. Dat deze mensen het 
mogen merken, dat zij niet alleen worden gelaten. 
 

Caritascollecte - oktober 

 
In deze viering houden we  de maandelijkse Caritascollecte.  Het is het begin van het laatste 
kwartaal van dit jaar. Voor de meeste gezinnen en alleenstaanden niet altijd de meest goedkope 
periode. Voor sommigen is het een sombere en sobere periode, omdat de eindjes aan elkaar 
geknoopt moeten worden en die zijn niet altijd even royaal. 
Caritas wil mensen nabij zijn, waar dat mogelijk is.  
Laat Caritas door ons toedoen een beetje licht kunnen geven voor wie het niet ziet zitten. 



 

Caritascollecte - november 

 
Het is vandaag de maandelijkse Caritascollecte. Op velerlei manieren wordt in onze samenleving 
hulp geboden bij rampen, ongelukken, acties e.d. Maar er zijn ook noden die de openbaarheid 
niet halen, maar waarin wel de helpende hand hard nodig is. 
Onze Caritas is voor noden van sommige mensen de uitgelezen hulp, die hen door een moeilijke 
periode heen kan halen. Dat gaat nooit om kapitale bedragen, maar soms net voldoende om te 
overbruggen. Dat is redding in de nood. 
Als wij Caritas daartoe in staat stellen, helpen we onbekenden in hun nood en uit hun nood.  
(In 2014): Deze maand vieren we de afsluiting van het Jaar van het Geloof. Vanuit ons geloof 
mogen we steeds onze naaste blijven helpen. 
 

Caritascollecte - december 

 
In deze viering (in het eerste weekend) van december houden we de maandelijkse Caritascollecte, 
waaraan iedere parochie een eigen bestemming kan geven. 
De opbrengst van Caritascollecte is ter ondersteuning van diaconale projecten en hulp aan de 
naasten, die anders verstoken blijven van de noodzakelijke hulp.  
Op onze wijze willen we een teken geven dat we ook onze zorg willen delen met onze 
medemensen in de directe omgeving of verder weg.  
Ook en juist voor deze mensen geldt evenzeer deze maand: “Vol verwachting klopt ons hart”. 
Dat mensen daarin niet worden teleurgesteld – mede dank zij ons. 


