
Met droefheid berichten wij u dat in de Heer is overleden

zijne hoogwaardige excellentie

Mgr. Dr. Martinus Petrus Maria Muskens

emeritus-bisschop van Breda

Geboren te Elshout op 11 december 1935

Overleden te Teteringen op 17 april 2013

Priester gewijd op 16 juni 1962

Negende bisschop van het bisdom van Breda van 1994 tot 2007

Kanunnik van de Sint Pieter in Rome

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Ereburger van de stad Breda

De pontificale uitvaart zal geschieden op dinsdag 23 april 2013 om 11.00 uur

in de H. Antoniuskathedraal, Sint Janstraat 8, Breda. Het aantal zitplaatsen in de

kathedraal is beperkt.

De begrafenis in het familiegraf te Elshout vindt ’s middags plaats in besloten kring.

Op maandag 22 april, van 16.00-18.00 uur, is de overleden bisschop opgebaard in

de kathedraal en is er gelegenheid om afscheid te nemen. Aansluitend begint het

kerkelijk avondgebed voor de overleden bisschop om 18.30 uur.

Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vóór het avondgebed en de uitvaart in de

kathedraal.

Mgr. Dr. J.W.M. Liesen, bisschop van Breda
Familie Muskens

Correspondentieadres:

Bisdom van Breda, Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda

Liever geen bloemen.

In plaats daarvan graag uw donatie voor het Bisschop Muskens Fonds voor het

werk van de Kerk in de samenleving, banknummer 674196392.


