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DRAAIBOEK	  NIGHTFEVER	  	  
	  
Wie:	  	   	  	   Parochie,	  al	  dan	  niet	  in	  samenwerking	  met	  het	  bisdom,	  een	  Taizégroep,	  Chemin	  Neuf	  of	  de	  Gemeenschap	  Emmanuel.	  
Waar:	   Het	  succes	  staat	  of	  valt	  met	  het	  aantal	  mensen	  dat	  de	  kerk	  passeert.	  Idealiter	  heb	  je	  een	  kerk	  in	  een	  winkelstraat	  of	  in	  de	  loop	  van	  een	  

groot	  event.	  Je	  kiest	  dan	  ook	  een	  tijdstip	  waarop	  er	  veel	  mensen	  op	  de	  been	  zijn.	  	  
Wat:	   Een	  middag	  of	  een	  avond,	  waarop	  de	  kerk	  twee	  tot	  drie	  uur	  geopend	  is.	  Binnen	  klinkt	  muziek	  en	  iedere	  bezoeker	  wordt	  op	  straat	  

uitgenodigd	  om	  een	  waxinelichtje	  vooraan	  bij	  het	  Allerheiligste	  neer	  te	  zetten.	  Er	  is	  gelegenheid	  om	  gebedsintenties	  op	  te	  schrijven	  en	  in	  
een	  ‘intentiebox’	  voor	  het	  altaar	  te	  doen.	  Bovendien	  is	  er	  de	  mogelijkheid	  om	  het	  sacrament	  van	  boete	  en	  verzoening	  te	  ontvangen	  en	  
zo	  Gods	  barmhartigheid	  te	  ervaren.	  Juist	  nu	  in	  het	  jaar	  van	  Barmhartigheid	  is	  daarvoor	  een	  goed	  moment!	  

Wanneer:	   Feesten	  zoals	  Kerst	  en	  Pasen	  lenen	  zich	  uitstekend	  voor	  een	  NightFever.	  Zeker	  met	  Kerst	  zijn	  mensen	  er	  wel	  voor	  ‘in’	  om	  een	  kerk	  in	  te	  
gaan	  om	  een	  kaarsje	  aan	  te	  steken.	  	  

Waarom:	  	   Doel	  van	  de	  NightFever	  is:	  mensen	  uitnodigen	  in	  de	  kerk	  om	  Christus	  te	  ontmoeten	  en	  hen	  de	  gelegenheid	  geven	  Gods	  barmhartigheid	  
te	  ervaren.	  

	  
Team:	  een	  kernteam	  met:	  de	  organisator/logistiek	  verantwoordelijke,	  iemand	  die	  de	  input	  geeft	  (is	  op	  te	  vragen	  bij	  het	  gezinspastoraat	  via	  
bloenen@bisdombreda.nl),	  een	  priester	  die	  de	  uitstelling	  doet	  en	  beschikbaar	  is	  voor	  het	  sacrament	  van	  boete	  en	  verzoening.	  	  
	  
Subteams:	  
Tijdens	  de	  missie	  zijn	  er	  de	  volgende	  teams,	  b.v.	  bestaande	  uit	  parochianen	  die	  vooraf	  toelichting	  krijgen	  omtrent	  hun	  taak:	  

• Muziekteams:	  twee	  teams	  die	  elkaar	  afwisselen.	  Half	  uurtje	  zingen,	  half	  uur	  bidden	  enz.	  Deze	  teams	  zijn	  relatief	  klein	  (2-‐3	  zangers)	  met	  hooguit	  
een	  of	  twee	  instrumenten.	  Er	  worden	  rustige	  liederen	  gezongen	  zoals	  de	  liederen	  van	  Taizé.	  Ook	  Chemin	  Neuf	  en	  de	  Gemeenschap	  Emmanuel	  
hebben	  veel	  geschikt	  repertoire.	  Het	  is	  ook	  zeker	  mogelijk	  om	  een	  muzikaal	  intermezzo	  te	  doen.	  	  

• Straatteam:	  zij	  delen	  op	  straat	  waxinelichtjes	  uit	  met	  de	  uitnodiging	  aan	  voorbijgangers	  om	  deze	  in	  de	  kerk	  aan	  te	  steken.	  Ook	  delen	  ze	  verpakte	  
snoepjes	  uit	  met	  daaraan	  vastgemaakt	  een	  klein	  strookje	  met	  een	  uitnodiging	  voor	  een	  volgende	  mis/kerstviering	  in	  de	  parochie	  en	  of	  een	  
Alphacursus	  of	  andere	  vorm	  van	  follow-‐up.	  Het	  is	  prettig	  als	  teamleden	  om	  de	  beurt	  even	  pauze	  houden	  of	  even	  ruilen	  met	  iemand	  van	  het	  
ontvangstteam.	  

• Ontvangstteam:	  mensen	  aan	  de	  deur	  van	  de	  kerk	  en	  vooraan	  bij	  de	  kaarsjes.	  Zij	  geven	  (fluisterend)	  toelichting,	  wijzen	  waar	  kaarsjes	  neergezet	  
kunnen	  worden,	  helpen	  hen	  om	  een	  intentie	  te	  formuleren	  voor	  de	  intentiebox.	  

• Biechtgelegenheid:	  in	  de	  zijbeuken	  zitten	  1	  of	  2	  priesters.	  	  
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Benodigdheden:	  
• 500	  waxinelichtjes	  
• metalen	  bakken	  om	  de	  waxinelichtjes	  in	  te	  zetten	  voor	  het	  Allerheiligste	  
• 700	  verpakte	  snoepjes,	  strookjes	  met	  uitnodiging	  
• Nietmachines	  (veel!!)	  en	  nietjes.	  	  
• Powerpointpresentatie	  (op	  te	  vragen	  bij	  gezinspastoraat:	  bloenen@bisdombreda.nl),	  scherm,	  beamer,	  laptop.	  	  
• Tafeltje	  vooraan	  met	  intentiebox,	  papiertjes	  en	  pennetjes.	  Mogelijke	  tekst	  op	  de	  intentiebox:	  ‘Geef	  al	  uw	  zorgen	  aan	  Hem,	  want	  Hij	  heeft	  zorg	  

voor	  u’	  (1	  Petrus	  5,	  7).	  	  
• Manden	  om	  snoepjes	  uit	  te	  delen.	  	  

	  
Kerkversiering/inrichting:	  
Het	  Allerheiligste	  is	  het	  centrale	  punt.	  Het	  mooiste	  is	  om	  de	  Kerk	  sober	  te	  verlichten	  en	  kaarsen	  ‘de	  weg/richting’	  te	  laten	  wijzen	  via	  het	  gangpad	  en	  
grote	  kaarsen	  op	  de	  treden	  van	  het	  hoofdaltaar	  die	  de	  blik	  leiden	  naar	  het	  Allerheiligste.	  In	  een	  hoek	  van	  de	  kerk:	  de	  powerpointpresentatie	  
	  
Draaiboek	  	  
Tijd	   Activiteit	   Locatie	   Actie	  
Op	  tijd	   Verwarming	  aanzetten	  	   	   Koster	  
1,5	  uur	  
tevoren	  

Ontvangst	  met	  broodje,	  koffie,	  thee	  voor	  parochianen.	  Impuls	  over	  
de	  missie	  +	  mensen	  indelen	  in	  teams,	  samen	  bidden.	  
Samen	  briefjes	  vastnieten	  aan	  700	  snoepjes,	  kerk	  versieren	  (indien	  
nog	  niet	  is	  gedaan).	  
	  

Parochiecentrum	   Parochianen,	  kernteam,	  
Koffie/theeploeg	  

start	   Uitstelling	  Allerheiligste,	  in	  het	  bijzijn	  van	  alle	  teams.	   Kerk	   Plebaan	  en	  koster/acoliet	  
	   Start	  missie	  (duur	  2	  tot	  2,5	  uur)	  

	  
Kerk,	  straat	   Iedereen	  

	   Afsluiting	  met	  alle	  teams	  voor	  het	  Allerheiligste.	  	  
Lied	  zingen,	  dankgebed,	  	  
zegen	  met	  het	  Allerheiligste.	  	  

Kerk	   Iedereen	  
Priester	  

	   Opruimen	   Kerk,	  
parochiecentrum	  

Iedereen	  

2	  uur	  na	  
start	  

Naar	  huis	   	   	  

	  


